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Hallo, kinderen van groep 1 en 2,  
 
We gaan vandaag samen kijken in een mooi boek over het Liliane Fonds. 
Het Liliane Fonds wil jullie in dit boek graag vertellen over Maria. 

Maria zou het liefst hier gezellig bij jullie komen zitten en meedoen, maar dat kan niet, want ze 
woont heel ver weg, in Kenia. Dat is een heel groot land in Afrika. En jullie kunnen daar ook niet 
zo maar even naartoe gaan. Er gaan wel mensen in Afrika op vakantie, maar om er te komen 
moet je heel lang in een vliegtuig zitten. 
In Nederland heetten vroeger ook heel veel meisjes Maria, of Marietje, of Ria, of Riet of 
Mariette.  
Die namen komen eigenlijk allemaal van Maria. Kennen jullie iemand die zo heet? 
 

 

2 

Met Maria is iets bijzonders aan de hand. Ze heeft, net als alle kinderen die het Liliane Fonds 
helpt, een handicap. Kinderen met een handicap kunnen bijvoorbeeld niet goed lopen of niet 
goed zien of horen. 
Als je niet goed kunt horen krijg je een hoorapparaatje en als je niet goed kunt zien krijg je een 
bril. Kinderen en grote mensen die niet goed kunnen lopen krijgen soms een rolstoel.  
 
De kinderen van het Liliane Fonds hebben allemaal zoiets nodig, want zij willen ook graag erbij 

horen en meedoen, thuis en op school. Maar hun ouders zijn vaak te arm en dan helpt het 
Liliane Fonds. Gelukkig maar, want als er spelletjes gedaan worden, wil ook een kind met een 
handicap mee kunnen doen. Je valt toch altijd al een beetje op, als je een handicap hebt, en de 
mensen kijken naar je …. maar als je mee kunt spelen, dan hoor je er gewoon bij. 
 
Kijk maar hoe blij Maria is, omdat ze samen met haar vriendinnetjes kan spelen en dansen in de 
kring!  
 
Kennen jullie iemand met een handicap?  
 

 

3 

Hier zie je Maria op straat. Ze kan heel goed lopen met haar stok. Maria is blij dat ze nu gewoon 
kan lopen. Toen ze klein was, kon ze dat niet, want haar beentjes waren heel krom gegroeid. En 
ze had heel veel pijn. Toen is ze in een ziekenhuis geopereerd en heeft ze leren lopen, eerst met 
twee stokken, en nu loopt ze al heel goed met één stok. Knap hè! 
 
Je kunt wel zien dat ze niet in Nederland is. De straat is niet zo mooi glad. En bij ons lopen er 
geen koeien op straat of op de stoep. Ook de winkels zien er in Kenia een beetje anders uit, vind 

je niet? 
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Maria is nu 10 jaar. Iedereen vindt haar een knap meisje. Ze kijkt altijd heel vrolijk en ze heeft 
mooie witte tanden. In Afrika wordt het haar vaak heel kort geknipt. Want het is daar op veel 
plekken erg warm en dan is kort haar veel fijner.   
Maria woont vlak bij haar school. Niet thuis bij haar vader en moeder, maar op een internaat. Zo 
heet het grote huis waar kinderen kunnen eten en slapen die te ver van school af wonen. 

Gelukkig dat er een internaat is, want anders zou Maria niet eens naar school kunnen gaan. Dat 
kost wel extra geld, zo’n internaat, maar dat betaalt het Liliane Fonds voor haar. Ook de beugels 
die ze binnenkort krijgt om haar benen extra steun te geven, krijgt ze van het Liliane Fonds. 
Want haar ouders zijn te arm en kunnen dat niet betalen. 
 
Kennen jullie kinderen die op een internaat wonen? 
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Maria krijgt ook extra oefeningen die haar benen sterker moeten maken. Ze is  
heel blij dat ze al die hulp heeft gekregen, want anders had ze nu zielig thuis  
gezeten en had ze nooit naar school kunnen gaan.  

Soms doen de benen nog wel wat pijn, als ze moet oefenen, maar Maria weet  
dat het nodig is om de benen sterker te maken en daarom huilt ze ook nooit.  
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Maria komt net uit de slaapkamer, wat eigenlijk één grote slaapzaal is,  
met heel veel stapelbedden. Kijk maar: je kunt er nog eentje zien staan achter 
 Maria. Er zijn wel 80 kinderen op het internaat.  
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Op het internaat wordt heel goed gezorgd voor Maria. Ze maakt net als de andere kinderen daar 
haar huiswerk en ze vindt het eten lekker. Op de slaapzaal moeten ze allemaal stil zijn als ze in 
bed liggen, want alle kinderen moeten natuurlijk wel lekker kunnen slapen.  
Maar op het schoolplein mogen ze plezier maken zoveel ze willen! 
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Maria vindt het heel erg leuk op school, ook al zitten er heel veel kinderen in haar groep. Ze 

doet erg goed haar best. Maar spelen, zingen en dansen vindt ze nog leuker!  
Je ziet wel dat het geen school in Nederland is. In Afrika moeten de kinderen meestal een 
schooluniform aan: zo heet dat als ze allemaal dezelfde kleren aan moeten doen. Dus meisjes 
kunnen ook niet opscheppen over wie de mooiste jurk heeft. En de jongens gaan naar een 
aparte jongensschool. Vroeger was dat in Nederland ook zo, maar nu niet meer. Vraag maar 
eens aan jullie oma of opa! Misschien weten die dat nog wel. 
 
Denk je dat daar in de klas plaats genoeg is om te dansen? 
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Als je naar school gaat, krijg je ook vaak huiswerk. Dat vindt Maria helemaal niet erg. Lekker 
languit op het bed liggen om te lezen is ook fijn.  
 
In welk bed zou Maria mogen slapen: in het onderste of in het bovenste? 
Waarom denk je dat? 
En wie van jullie heeft er thuis ook een stapelbed? 
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We mogen even op Maria’s bord kijken. Kunnen jullie zien wat ze vandaag eet?  
Ja, het zijn bruine bonen met maïs ertussen. Dat eten ze vaak in Kenia. Het is niet duur en je 
groeit er goed van, maar ja, het is wel heel vaak hetzelfde. Maar Maria vindt bruine bonen met 

maïs lekker, gelukkig maar.  
 
 
Wie van jullie heeft al eens bruine bonen gegeten? En maïs?  
Als je een keer mag kiezen wat je wilt eten, wat eet je dan het liefst? 
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En voordat ze gaat slapen moet Maria haar tanden poetsen. Ze vindt het heel  
fijn dat er hier zo maar water uit een kraan komt! Thuis moet haar moeder  
altijd emmers water heel ver gaan halen in een put. Maria zou haar dan niet  
kunnen helpen, want met een kruk lopen en ook nog een emmer dragen, dat lukt niet.  
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Maria mist haar vader en moeder wel erg, want die wonen veel te ver weg  
om haar te komen opzoeken. Alleen met Kerstmis gaat ze naar huis.  
Maar gelukkig woont er familie in de buurt van het internaat! Haar oom komt  
haar vaak ophalen en dan mag ze een weekend gaan logeren.  
Dat vindt Maria heel erg leuk! Haar oom en tante zijn heel lief voor Maria.  
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Kijk, hier zie je Maria met haar tante en haar nichtjes lekker samen buiten op de stoep zitten. 
Tante kijkt of Maria al goed kan voorlezen aan de nichtjes. Nou, dat kan ze heel erg goed! 

Daarom vinden haar nichtjes het ook zo fijn als Maria komt logeren. En als ze weer weg moet, 
gaan ze altijd huilen. Heel zielig, maar Maria belooft hun dat ze gauw weer een keertje komt.  
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Janet is haar beste vriendin. Als het nodig is, helpt ze Maria, bijvoorbeeld met het wassen van de 
kleren. Want dat doen de kinderen hier allemaal zelf, hoor! Sommigen denken dat zij een 

tweeling zijn, want ze zijn altijd bij elkaar en ze doen alles samen.  
Maria vindt het zó fijn dat ze aan alles mee kan doen! Daarom is ze zo blij dat het Liliane Fonds 
haar geholpen heeft. Want anders had ze nooit naar school kunnen gaan. En nu kan ze ook naar 
haar tante gaan om met haar nichtjes schooltje te spelen! Want jullie snappen het natuurlijk al: 
Maria wil heel graag juffrouw worden! 
 
Wie van jullie weet al wat je later wilt worden? 
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Je hebt gezien hoe blij Maria is omdat ze geholpen is door het Liliane Fonds. Maar er wachten 
nog heel veel kinderen met een handicap op hulp. Deze meneer maakt bijvoorbeeld een stoel 
voor een kindje dat niet kan lopen en alleen met extra steuntjes rechtop kan zitten. Daarom is 
het heel fijn dat er in Nederland zo veel mensen zijn die geld geven aan het Liliane Fonds. En die 
stoel is in Afrika lang niet zo duur als een rolstoel in Nederland.  
Er zijn gelukkig ook veel schoolkinderen in Nederland die met een actie geld ophalen voor het 
Liliane Fonds. Dan kan het Liliane Fonds heel veel van die stoelen laten maken, of krukken, of 
een bril kopen voor een kindje, of een hoorapparaatje voor een kindje dat niets kan horen. 
Want arme ouders kunnen dat nooit zelf betalen. En als die kinderen geholpen worden, kunnen 

ze weer meedoen en horen ze erbij, net als Maria. 

 

 

Voorbeeldvragen voor een afsluiting: 
Vonden jullie dit een mooi verhaal over Maria in Kenia?  
Ik zal eens kijken of jullie goed geluisterd hebben: 

Wie weet nog welke handicap Maria heeft? Waar had ze erge pijn toen ze klein was? 
Woont Maria bij haar vader en moeder? 
Wie weet nog hoe haar beste vriendin heet? 
Wat eten de mensen vaak in Kenia? 
Bij wie mag Maria wel eens gaan logeren? 
En wat doet ze daar heel erg graag? 
Wat wil Maria later worden als ze groot is? 

  Alle foto’s: Maaike van den Bemt 

 


