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Dia 1. 
Dit verhaal gaat over het leven van een jongetje met een handicap in Afrika en over het werk van het 
Liliane Fonds. Het jongetje heet Andrew. Hij is elf jaar en woont in Oeganda. Oeganda ligt in Oost-
Afrika. Het land is zeven keer zo groot als Nederland. Andrew woont op het platteland, niet ver van 
de hoofdstad Kampala. Andrew heeft een handicap door dwerggroei. Hij heeft ook misvormingen 
aan zijn rug. Dat is gekomen door een infectie in zijn botten. 

 
Naar Afrika ga je meestal met het vliegtuig. Zou je nog op een andere manier in Afrika kunnen komen?  
Is een van jullie wel eens in Afrika geweest?  
Welke taal spreken ze in Oeganda? Andrew is ook een Engelse naam.  
 

Dia 2. 
Het Liliane Fonds helpt kinderen met een handicap: bijvoorbeeld kinderen die niet goed kunnen 
lopen of niet goed kunnen zien of horen. Als je in Nederland niet goed kunt horen krijg je een 
hoorapparaatje. Als je niet goed kunt zien, krijg je een bril. Kinderen en grote mensen die niet goed 
kunnen lopen, krijgen soms een rolstoel. Dan kun je meedoen met anderen en hoor je er toch bij. 
 

Kinderen met een handicap in arme landen hebben soms hulp nodig om erbij te horen en mee te doen, thuis en op school. Maar 
vaak zijn hun ouders te arm… en dan helpt het Liliane Fonds. Gelukkig maar, want als er bijvoorbeeld spelletjes gedaan worden, wil 
ook een kind met een handicap mee kunnen spelen. Je valt toch altijd al een beetje op als je een handicap hebt. Mensen kijken 
naar je… Maar als je mee kunt spelen, dan hoor je er gewoon bij.  
 
Andrew heeft veel hobby’s. Hij houdt van voetballen. Hij zingt in het schoolkoor, speelt graag toneel en leest gedichten. Op school 
is hij actief met sporten en spelen met andere kinderen. Kortom, hij hoort er helemaal bij! 
 
Kennen jullie iemand met een handicap? Wat voor handicap heeft die persoon? En is er een hulpmiddel voor? 
 

Dia 3.  
Andrew woont thuis bij zijn vader en moeder. Hij heeft drie broers en een zusje. Andrew is de enige 
in het gezin met een handicap. De andere kinderen hebben geen last van dwerggroei. 
Andrews vader werkt in de bouw. Zijn moeder heeft een kruidenierswinkeltje. Zijn ouders moeten 
hard werken om rond te komen. Ze hebben weinig tijd voor hun kinderen. Ze woonden eerst in een 
hut, maar huren nu een huis. 

 

Dia 4. 
Andrew moet altijd vroeg op - al om zes uur - want het is voor hem een lange reis om naar school te 
gaan. Eerst een eind lopen en dan nog een heel stuk met de bus. Dat vindt hij helemaal niet erg, 
want Andrew gaat graag naar school. 
 
Hoe laat sta jij op voor je naar school gaat? En hoe ga je naar school? Ga je alleen? 

 
 

Dia 5.  
Op het twee kilometer lange stuk dat ze moeten lopen, wordt Andrew gedragen door zijn broer, 
omdat de weg naar de bus erg ongemakkelijk is voor Andrew. De weg is heel hobbelig: dat zie je wel.  
Soms vindt Andrew het fijn dat zijn broer hem draagt, omdat de mensen hem dan onderweg niet 
uitlachen, omdat hij zo klein is. Na die twee kilometer lopen, moet hij nog een tijd met de bus om op 
school te komen. 

 
Heb je bij ons ook dit soort wegen? In Afrika is een kind dragen trouwens ‘normaler’ dan hier. Ken je andere voorbeelden van 
mensen of dingen die gedragen worden in Afrika? 
 
 



Dia 6. 
Een contactpersoon van het Liliane Fonds heeft geregeld dat Andrew naar school kan. 
Meester Waguti, in de gele blouse, begeleidt de kinderen met een handicap op school. Hij let er 
speciaal op dat Andrew niet gepest wordt. De school wil dat de kinderen elkaar respecteren en dat 
ze iedereen in zijn of haar waarde laten. Hier worden de leerlingen op aangesproken en het werkt. 
Andrew wordt volledig geaccepteerd en gerespecteerd. 

Andrew vindt het heerlijk op school, want hij kan daar aan alles meedoen. Hij wil niet apart behandeld worden. De leerlingen 
zeggen: “Ga maar vooraan zitten”, maar hij wil liever tussen zijn vrienden zitten. 
 
Andrew doet het goed op school. Sommige scholen hadden hem vanwege zijn handicap geweigerd. Op andere scholen werd hij 
gepest en lachten ze hem uit. Ze zeiden dat hij een steen op zijn rug droeg.  
Tegenwoordig wordt Andrew geaccepteerd en gaat het veel beter met hem. Net als alle andere kinderen draagt hij een blauw 
uniform. 
 
Zijn er bij jullie ook regels over kleding? En zijn er afspraken over hoe je met elkaar omgaat? 
 

Dia 7. L 

Het heeft lang geduurd voordat Andrew kon lopen. Om dat te kunnen, heeft hij flink geoefend. 
Hij ging daarvoor naar een revalidatiecentrum. Daar kreeg hij fysiotherapie om zijn rug sterker te 
maken. Het Liliane Fonds heeft hem ook geholpen met speciale schoenen en betaalde het vervoer 
naar het centrum en het eten daar. Na vijf maanden flink oefenen, kon Andrew vanaf vierjarige 
leeftijd lopen. 

 
Hoeveel kinderen zouden er in deze klas zitten? 
Ziet het er bij jullie in de klas anders uit? Noem eens een paar verschillen. 
 

Dia 8.  
Andrew zingt in het koor en speelt toneel. Hij is populair op school.  
 
 
 
 
 

Dia 9.te 

Thuis heeft Andrew het niet altijd makkelijk. Zijn ouders zijn vaak weg. Ook moet hij thuis veel 
klusjes doen. Zoals de borden wassen, het erf vegen en de geiten verzorgen.  
Andrew wordt niet ontzien: hij moet dezelfde klusjes doen als zijn broers en zusje. 
 
Hebben jullie thuis ook vaste taken in huis? 

                                                           Wie heeft er thuis ook geiten? Of misschien huisdieren, waar jij zelf voor moet zorgen? 
 

Dia 10.  
Andrew wordt geaccepteerd en het gaat het goed met hem. Hij heeft het naar zijn zin op school.  
Hij wil later graag piloot worden van een groot vliegtuig. Ook wil hij kinderen met een handicap 
gaan helpen. 
 
Wie van jullie weet al wat je later wilt worden? 
 

Ten slotte:  
Je hebt gezien hoe blij Andrew is, omdat het Liliane Fonds hem geholpen heeft. In 2015 heeft het fonds in Oeganda meer dan 2200 
kinderen kunnen helpen. Het gemiddelde bedrag per kind was € 175,=. 
Toch wachten nog veel kinderen met een handicap op hulp. 
 
De speciale schoenen voor Andrew zijn in Oeganda gemaakt. Alle hulpmiddelen die het Liliane Fonds betaalt voor de kinderen 
worden in een land zelf gemaakt. Ze zijn daardoor niet zo duur als bij ons.  
 
Het is fijn dat in Nederland zo veel mensen geld geven aan het Liliane Fonds. Ook schoolkinderen in Nederland halen met een actie 
geld op voor het Liliane Fonds. Met dat geld kan het Liliane Fonds veel rolstoelen of krukken laten maken. Of een bril of een 
hoorapparaatje voor een kind kopen. Als kinderen geholpen worden, kunnen ze meedoen en horen ze erbij, net als Andrew. 
 

Voorbeeldvragen voor een afsluiting: 

 
Waar ligt Oeganda? 
Wat voor handicap heeft Andrew? 

Heeft Andrew een taak thuis? 
Gaat Andrew graag naar school? 
Is Andrew enig kind thuis? 
Zijn er meer kinderen in het gezin met een handicap? 



Ken jij iemand met een handicap? 
Wat voor werk doen Andrews vader en moeder? 
Wat zijn Andrews hobby’s? 

Hoe gaat Andrew naar school? 
Wordt Andrew gepest op school? 
Wat vind je van de hulp van het Liliane Fonds?  

 

Azië 


